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ELK JAAR OPNIEUW: SFEERVOLLE kerstPERIODE in Innsbruck

Wanneer de hele stad in feestelijke verlichting straalt, van alle kanten lieflijke wijsjes te horen zijn en de steegjes vervuld zijn van verleidelijke geuren, dan heeft de (pre-)Kerstperiode in Innsbruck zijn intrede gedaan. En de Alpenmetropool presenteert zich opnieuw als fascinerend winterwonderland, waarbij in het bijzonder de charmante Kerstmarkten van de stad met hun kraampjes en specialiteiten voor een feestelijke stemming zorgen – bovenal de markt in het historische centrum van Innsbruck, die dit jaar zijn 50-jarig jubileum viert. 

Reeds sinds een halve eeuw betovert de Kerstmarkt in het historische centrum van Innsbruck bezoekers van heinde en verre en brengt hen in de stemming voor Kerstmis. Voor velen betekent deze markt sinds lange tijd een absoluut vast agendapunt in de winter, een soort anker, dat juist in turbulente tijden stabiliteit en veiligheid kan geven. De markt nodigt, evenals de andere zes Kerstmarkten in de stad, uit om het leven van alledag voor een paar uur achter u te laten, u voor een poosje in een sprookjesachtige wereld onder te dompelen en hiervan met alle zintuigen te genieten.

In de sporen van het verleden: 50 jaar Kerstmarkt in het historische centrum

En er valt meer dan genoeg te genieten bij de traditionele Kerstmarkt in het hart van de stad, ook in het huidige jubileumjaar. Omgeven door prachtige gevels van Middeleeuwse huizen, met het beroemde Huis met het Gouden Dak op de achtergrond, bevinden zich ca. 70 kramen op de markt, die kunst, handwerk en allerlei kleine schatten aanbieden. Culinaire klassiekers zoals kiachl, kastanjes en andere lekkernijen staan voor u klaar, net als kruidige punch en warme glühwein, als broodnodige versterking – waarbij alleen al de onweerstaanbare geuren, die u tijdens het gezellige flaneren in de historische steegjes kunt ruiken, tot de volgende (spontane) gastronomische tussenstop verleiden. Ondertussen verzorgen de Amraser torenblazers de passende muzikale omlijsting; zij staan elke dag punctueel bij de schemering beschouwende Kerstliederen ten beste te geven en met hun klanken de stad te vervullen. En niet in de laatste plaats bevindt zich ook Innsbrucks bekendste en hoogste Kerstboom, die dankzij zijn prachtige versiering al van verre zichtbaar is, bij de markt in het historische centrum. Wie juist daar in de juiste stemming wil komen voor Kerstavond, heeft daarvoor dit jaar van 15 november tot 23 december de gelegenheid.

„Er was eens …“: fantastische avonturen in de Märchengasse (Sprookjessteeg)

Een uitstapje naar de Kerstmarkt in het historische centrum is ook voor kinderen een bijzondere belevenis. Daar zorgen in de eerste plaats de vele levensgrote figuren voor, die aan de gevels en vensterbanken van de huizen in de Märchengasse hangen en (niet alleen) bij kleine bezoekers voor grote ogen zorgen. Naast oude bekende helden en heldinnen zijn er tegenwoordig enkele nieuwe gezichten te ontdekken, onder andere Raponsje, Vrouw Holle of Pinokkio. Bovendien wordt de één of andere gestalte op de theaterwagen tot leven gewekt, die toeschouwers tweemaal per dag met sprookjesuitvoeringen in de wereld van de gebroeders Grimm meevoert. En wie daarna nog steeds geen genoeg heeft van fantastische verhalen, kan een omweg naar de Riesengasse (Reuzensteeg) wagen, die haar naam net als de Märchengasse alle eer aandoet: hier staan namelijk reuzenpoppen. 
Onbeperkte veelzijdigheid: de Kerstmarkten van Innsbruck ontdekken

De Kerst in de bergen van Innsbruck bestaat echter niet alleen uit de traditionele Kerstmarkt in het historische centrum – daarnaast zijn er nog zes andere, die over heel Innsbruck verspreid zijn en telkens andere specialiteiten en zwaartepunten hebben. De Kerstmarkt op de Marktplatz (15-11 – 23-12-2023) richt zich bijvoorbeeld met zijn sprookjesuren, poppenkastuitvoeringen en een nostalgische carrousel speciaal op gezinnen, terwijl de Kerstmarkt in de Maria Theresien Straße (25-11-2023 – 6-1-2024) eerder modern vormgegeven is – in de prachtstraat van Innsbruck domineren glas, licht en kristal, wat zich onder andere laat zien aan de reusachtige Kerstballen en indrukwekkend verlichte bomen. Ronduit de beste uitzichten heeft u dan weer op de Kerstmarkt op de Hungerburg (24-11-2023 – 6-1-2024) en de Kaiserweihnacht (Kerstmarkt) op de Bergisel (17-11 – 23-12-2023), die naast handwerkkunst en lokale hapjes ook met prachtige uitzichten op de feestelijk verlichte stad bekoren. Iets beschouwender gaat  het er op de kleine, maar fijne markten in de wijken St. Nikolaus (24-11 – 23-12-2023) en Wilten (27-11 – 23-12-2023) aan toe. De eerste belooft nostalgische uren „zoals vroeger“, terwijl de markt in Wilten vooral door zijn buitengewone culturele programma voor zich inneemt. Het maakt niet uit, waar u net zin in heeft: de zeven Kerstmarkten van Innsbruck laten geen wens onvervuld. 

Tip: LUMAGICA Innsbruck – een verlichtende reis in de Hoftuin

Naast de Kerstmarkten heeft de hoofdstad van Tirol in de (pre-)Kerstperiode ook veel te bieden. In de  Hoftuin, niet ver verwijderd van de Kerstmarkt in het historische centrum, kunt u bijvoorbeeld nog een letterlijk winterhoogtepunt ontdekken: het magische lichtjespark LUMAGICA, dat dit jaar reeds voor de vierde keer op rij zijn opwachting maakt in de Alpenmetropool. Na een verlichtende reis om de wereld in het afgelopen jaar wacht bezoekers dit jaar een betoverende „Reis door de tijd“. Zo is de meer dan een kilometer lange rondweg opnieuw door talrijke, buitengewone lichtsculpturen omzoomd, waarvan het spectrum van abstracte elementen tot  interactieve installaties, tot en met dieren en mythische wezens reikt. LUMAGICA Innsbruck is van 18-11-2023 tot 28-1-2024 te zien.

Over Innsbruck Tourismus

Innsbruck Tourismus is de officiële bestemmings-managementorganisatie van de regio Innsbruck, die zich vanaf de hoofdstad van de deelstaat Tirol over meer dan 40 plaatsen in de omgeving uitstrekt – van het Inntal naar het Mieminger Plateau en via Kühtai tot in het Sellraintal. Met jaarlijks bijna 3,5 miljoen overnachtingen (stand 2019) behoort de regio Innsbruck tot de grootste toeristische instituties van Oostenrijk en zij is een unieke symbiose tussen de levendige urbane omgeving en de fascinerende alpiene bergwereld. Veelzijdige stedelijke flair en sightseeing bevinden zich op slechts een kattensprong van de volgende fiets- of wandeltocht, de dichtstbijzijnde skibeleving of winterwandeling. De gratis gastenkaart Welcome Card is de sleutel tot ongelimiteerde veelzijdigheid van de regio: met het gratis gebruik van het openbaar vervoer kunnen zowel op hoogte als dwars door de regio vele hoogtepunten op duurzame en comfortabele wijze worden beleefd. Voor de ongeveer 90 medewerkers en medewerksters staat de gast in het middelpunt van hun denken en handelen. Door hun enthousiasme voor het alpien-urbane gebied bezorgen zij hun gasten datgene waar hun eigen hart sneller van gaat kloppen, en bieden zij op deze wijze telkens weer onvergetelijke vakantiebelevenissen in harmonie met mens en natuur. Met in totaal 12 Tourismus Informationen (VVV’s) is Innsbruck Tourismus dicht bij zijn gasten, te midden van de actie en volgens de moderne tijdgeest – een draaipunt en centrum voor authentieke verhalen en persoonlijke impressies van lokale karakters, die zijn terug te vinden op de populaire Blog en de sociale mediakanalen onder #myinnsbruck.

Verdere links:

Blog: www.innsbruck.info/blog 
Facebook: www.facebook.com/Innsbruck 
Instagram: www.instagram.com/innsbrucktourism 

X (Twitter): twitter.com/InnsbruckTVB 

YouTube: www.youtube.com/user/InnsbruckTVB 

Pinterest: www.pinterest.at/innsbrucktvb/_created 
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